
 

 

Feest in het Durf Dierenbos 

​
Durfje Daantje huppelt verder het zomerbos in.​
De zon schijnt door de bladeren en de lucht ruikt heerlijk naar 
bloemetjes. 

Tussen het hoge gras hoort ze iets kraken.​
Langzaam kruipt Slak tevoorschijn, met een vrolijk vlaggetje op zijn rug.​
“Dag Durfje Daantje,” zegt hij langzaam. “Ik heb iets voor jou… maar je 
moet nog even wachten.” 

Dan komt Das aangerend, met een brede glimlach.​
“Kom mee!” roept hij. “We hebben een verrassing!” 

Samen lopen ze naar de open plek bij de grote kastanjeboom.​
Durfje Daantje slaat haar handen voor haar mond.​
“Oh wauw!” roept ze. 

Er hangen slingers tussen de takken en er ligt een picknickkleed vol 
lekkers. 

“Dit hebben Slak en ik georganiseerd,” zegt Das trots.​
“Speciaal voor jou, want je hebt stappen durven zetten​
en acht dingen ontdekt waar je goed in bent! Daar mag je trots op zijn.” 

Dan komen ook de andere Durf Dieren eraan:​
Vos, Uil, Hert, Konijn, Egel en Eekhoorn.​
Ze dragen bloemen, noten, bessen en konijn heeft een lekkere 
worteltjestaart gemaakt.. 



 

 

 

 

“Verrassing!” roept Konijn. “Vandaag vieren we jouw feestje!”​
Egel rolt lachend over het kleed en Vos zet een muziekje aan. 

Durfje Daantje kijkt om zich heen.​
Al haar Durf Vriendjes samen, wat voelt ze zich blij en trots.​
Ze sluit haar ogen even en fluistert:​
“Ik wil het, ik kan het, ik doe het, ik durf het.” 

Dan begint ze te lachen. “Kom op allemaal!” roept ze.​
“Laten we dansen, zingen en vieren wat we allemaal al durven!” 

En daar, onder de kastanjeboom, vieren de Durf Dieren en Durfje 
Daantje feestje.​
Een echt zomerfeest vol plezier, want elke stap die je zet, is er eentje 
om te vieren. 
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