
 

De bloemen van Hert 

​
“Vandaag wil ik jullie iets laten zien,” zegt Hert. ​
Hij tikt met zijn hoef op de grond. ​
In het gras verschijnen vijf bloemen: blauw, geel, rood, bruin en groen. 

Konijn spitst haar oren en roept: “Wauw! Die kleuren voel ik ook weleens van 
binnen!” 

Durfje Daantje knikt. “Ja, hè? Blauw voor verdrietig, geel voor blij, rood voor boos, ​
bruin voor bang en groen voor kalm.” 

Hert glimlacht. “We hebben ze allemaal wel eens. En dat is helemaal goed.” 

Konijn ruikt aan de blauwe bloem. “Soms ben ik verdrietig,” zegt ze zacht. ​
Bij de gele gaat ze huppelen. “En soms heel blij!” Bij de rode stampt ze even. ​
“Boos ben ik ook wel eens.” Bij de bruine kruipt ze dicht tegen Hert aan. ​
“En soms bang…” Dan gaat ze rustig naast de groene zitten. ​
“Het fijnst is als ik me kalm voel.” 

Durfje Daantje glimlacht. “Al die kleuren van binnen horen bij jou,” zegt ze. ​
“Soms is het even rood of blauw, en dan weer groen. ​
Ze helpen je om te voelen wat je nodig hebt.” 
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