
 

De blijkei van Konijn 

​
Durfje Daantje staat met Hert en Konijn bij de rivier. ​
Tussen de kiezels liggen platte stenen in het water, ​
precies genoeg om over te steken. 

“Hoe ga jij eroverheen?” Met grote sprongen zoals Hert? ​
Of met kleine hupjes zoals Konijn? 

Ze stappen van steen naar steen. Het water kabbelt er vrolijk langs. ​
Halverwege ziet Konijn iets glinsteren tussen de keien. ​
Ze bukt en pakt een gladde, ronde steen op. 

“Ooo,” zegt Konijn zacht. “Wat een bijzondere steen.” ​
In haar buik wordt het warm. Haar hart maakt een klein hupje. ​
“Dit is mijn blijkei,” zegt ze trots.​
 “Als ik dit vasthoud, voel ik me sterk en dapper.” 
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