Eebhoonn. Gedenbt. zijn. Dung Deet

In het Herfstbos is eekhoorn druk met het verzamelen van eikeltjes.
Hij legt ze allemaal in een rijtje op een boomstam en kijkt er tevreden
naar.

Durfje Daantje komt erbij. “Wat een boel eikeltjes Eekhoorn!” zegt ze.
Eekhoorn glimlacht. “Ja, ik verzamel ze allemaal voor als het winter wordt.
Maar eigenlijk... is er een probleempje.”

Durfje kijkt nieuwsgierig. “Wat dan?”
Eekhoorn wiebelt met zijn staart. “lk wil heel graag mijn eikeltjes hoog in
de boom verstoppen. Maar dat durf ik nog niet. Ik vind het spannend, zo
hoog in de boom.”

Durfje knikt. “Dus dat zou je graag willen kunnen: hoog durven klimmen?”
Eekhoorn knikt trots. “Ja! Ik ga oefenen, iedere keer een tak hoger. Aan het
eind van de herfst wil ik het kunnen.”

Durfje glimlacht. “Dat is een mooi doel: tak voor tak steeds hoger klimmen
zodat je voor de winter je eikeltjes hoog in de boom kunt verstoppen.
Eekhoorn gaat rechtop zitten en zegt: “Ik wil het, ik kan het, ik doe het, ik
durf het!”




Nahetmhaa@kun}ediiu’mg,en:

e “Wat zou jij aan het eind van ons avontuur willen kunnen of

durven?”

e “Wat wil jij leren de komende weken, net als Eekhoorn met het
klimmen?”

e “Wat zou jij graag willen dat lukt als we straks in het Zomerbos
zijn?”

Je vat samen:
“Dus jouw doel is: ... (zeg het in de woorden van het kind). Dat gaan we
samen stap voor stap leren.”
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